
Liturgische schikking 6e zondag 40-dagentijd, 29 maart 2026 Midwolda 
gemaakt door Janneke Engelage 

Centraal vandaag Mattheus 21 vers 9  
	  
	 -Hosanna voor de Zoon van David.  
	 Gezegend hij die komt in de naam van de Heer- 

De schikking: 
De rode takken, als teken van handelen uit liefde, van vorige week zijn blijven 
staan.  
Ook in de lezing speelt de liefde van de geest een belangrijke rol, binnen en 
buiten de kerk. De hoop wordt verbeeld in bloembollen, teken van de komende 
lente en in de groene kleur. Groen is de kleur voor een goede toekomst. De 
palmbladeren geklemd in de waaier als teken van de feestelijke intocht.   
De bladeren hebben de vorm van een V een teken voor vrede. 

Woorden bij de schikking 

Palmtakken wuiven het hosanna,  
vreugde om een nieuw begin  

vol vertrouwen in de toekomst.


